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Ben ik een echte discipel van Jezus?
door Arie van der Stoep

Wanneer ben je dat? Als je feilloos leeft naar de wil van God en nooit iets verkeerds doet? Of,

zoals het woord zegt, als je een ‘leerling’ bent, iemand die dus nog veel moet leren?

Inderdaad, als je zegt dat je een discipel bent van Jezus, is dat verre van hoogmoedig. Integendeel, wel

zeg je daarmee dat je Jezus volgt, maar dat je het nog lang niet hebt ‘gemaakt’, dat je nog op school

zit.

Een echte discipel van Jezus houdt voortdurend zijn ogen gericht op zijn Meester. (1) Hij wil zien hoe

Hij de dingen deed en doet. Hij luistert naar Hem, naar zijn Woord (de Bijbel) en zijn Geest, en hij let op

zijn leiding. (2) Hij zal zich door God laten corrigeren, ook als Hij daarvoor mensen gebruikt. (3) In dit

laatste geval moeten die leiding en correctie natuurlijk altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel.

Maar dan zal hij die zeker ter harte nemen.

Kracht

Hoe wórd je een echte discipel? Dat begint met het accepteren van Jezus als de Zoon van God en als je

Verlosser. (4) En vervolgens word je dat, door naar Hem te luisteren. Maar dat niet alleen. Dat doen

zoveel mensen! Overal, binnen en buiten de kerk. Luisteren moet echter gevolgen hebben.

Jezus zei: Jullie zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zult mijn

getuigen zijn. (5) Met andere woorden, een echte discipel is een getuige van Jezus, iemand uit wiens

leven blijkt wat Jezus voor Hem betekent, en die daarom in zijn voetstappen treedt. En om zo’n echte

discipel van Jezus te kúnnen zijn, beloofde Hij de werking van de kracht van de Heilige Geest. Die

ontvang je, als je met Hem vervuld wordt.

Echt levende mensen

De gevolgen daarvan zien we in het leven van de apostelen en in dat van de mensen uit de eerste

gemeente in Jerusalem. Wat een liefde en toewijding en overgave! Lees maar eens Handelingen 2:41-

42, 46-47. (6) En kijk ook eens naar de Tessalonicenzen, naar wat Paulus in zijn brief aan hen schrijft. (7)

Dan zie je echt levende mensen, van wie iets uitging. Geen mensen met een of ander vaag geloof, maar

mensen voor wie Jezus de eerste was, echte discipelen.

Word dus ook (opnieuw) vervuld met de Heilige Geest! (8) Hoe? Bid erom. Hij zal het doen! (9)

Lees ook nog eens het vorige artikeltje: ‘Als de vlammen uit je leven slaan.’ - Klik

hier ...

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeën 12:2a.

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof.

(2) Johannes 8:31.

Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als jullie in mijn woord blijven (= als jullie vasthouden

aan mijn woorden - AvdS), zijn jullie echt discipelen van Mij.



(3) Efeziërs 5:21.

... weest elkander onderdanig in de vreze van Christus (= omdat je daardoor Christus eert, respecteert en

gehoorzaamt - AvdS).

(4) Johannes 1:12.

Doch allen, die Hem (= Jezus - AvdS) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen

van God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

(5) Handelingen 1:8a.

Jullie zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zult mijn getuigen zijn...

(6) Handelingen 2:41-42, 46-47.

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen

toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken

van het brood en de gebeden.

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten

hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van hart, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het

gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

(7) 1 Tessalonicenzen 1:2-3, 6-7, 8a.

Wij danken God altijd om jullie allen, wanneer wij jullie gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk

gedachtig aan het werk van jullie geloof, de inspanning van jullie liefde en de volharding van jullie hoop

op onze Heer Jezus Christus...

... jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer en jullie hebt het woord onder zware verdrukking

met blijdschap van de heilige Geest aangenomen, zodat jullie een voorbeeld geworden zijn voor alle

gelovigen in Macedonië en Achaje,

... allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden...

(8) Efeziërs 5:18.

En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

(9) Lucas 11:13.

Indien dan jullie, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven weten te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer

zal jullie Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.
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